
 

 
 

 

Nieuwsbrief 7 – 14 maart 2025 

 

 
Kerkdiensten 
Zondag 9 maart 9.30 uur dr. Otto Kroesen, Delft. Eerste zondag 40-dagentijd 

Collecten: 1. Kerk in Actie Zending: China 2. Kerk 
 

Komende diensten 
Zondag 16 maart 9.30 uur ds. Dennis Verboom, Leiden. Tweede zondag 40-dagentijd 
Zondag 23 maart 9.30 uur de heer Paul Koster, Den Haag. Derde zondag 40-dagentijd 

 
Bij de dienst van 9 maart 

Geboden: kan de liefde een gebod zijn? Moet het niet vrijwillig zijn? En hoe strijdbaar is 
de liefde? Is de liefde alleen iets voor de kerk en voor liefdesliedjes? Misschien heeft de 
liefde toch ook een harde kant en is liefde geboden. 

Dr. Otto Kroesen 
 

 
 
      

  

Van de Diaconie 

Collecte Zending - zondag 9 maart 
 

China – Toevluchtsoord voor migranten in nood  
In Hongkong werken ruim 400.000 Aziatische  
migranten, vooral vrouwen. Hun positie is  kwetsbaar: soms worden ze opeens 

ontslagen en staan dan zonder inkomen en onderdak op straat. Anderen worden 
misbruikt of staan erbij ziekte alleen voor. 

Zoals bijvoorbeeld Sarah uit de Filippijnen. Ze werkte als hulp in de huishouding in 
Hongkong, maar kreeg geen salaris en haar werkgeefster beschuldigde haar van 
diefstal. De politie verwees haar naar Bethune House, waar ze opgevangen werd en 

juridische hulp kreeg bij de rechtszaak die tegen haar was aangespannen. Ook kreeg ze 
veel steun van andere vrouwen die er opgevangen werden. Na tien bange maanden 

werd Sarah vrijgesproken en kon ze terug naar haar gezin.  
Kerk in Actie ondersteunt deze vrouwen met tijdelijk onderdak, medische zorg, 
psychosociale en geestelijke begeleiding en juridische hulp. Ook kunnen vrouwen 

cursussen Engels of computervaardigheden volgen en krijgen ze hulp om hun positie te 
versterken. Op 8 maart was het Internationale Vrouwendag. Daarom collecteren we 

voor dit project in China dat vrouwen een beter leven geeft. Van harte aanbevolen!  
  
De 2e collecte is voor onze kerk De Lichtbron. 

Graag uw bijdrage in de mandjes in de kerk of overmaken op de bekende 
rekeningnummers van Diaconie/ZWO  of de kerk. 

 

Help je mee om deze collectes tot een succes te maken? Hartelijk dank!  
 

 

Scan de QR-code om te betalen voor Collectegift Diaconie/ZWO 

Gebruik de Camera-app op je telefoon 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=C7uxu 

 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=C7uxuWFtR2yy8KzlNSXqNg
http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl


Veertigdagentijd: samen toeleven naar Pasen. 
Op 5 maart was het Aswoensdag en begon de Veertigdagentijd, een periode van 
bezinning en inkeer. We volgen Jezus op zijn weg naar kruis en opstanding en staan stil 

bij wat werkelijk van waarde is in het leven. Het is mooi om hierin als christenen samen 
op te trekken.  

De Veertigdagentijd is een tijd van bezinning, van toeleven naar Pasen. Veel lokale 
gemeenten zien in deze periode een kans om verbinding te leggen met mensen die op 
zoek zijn, of om iets voor een ander te betekenen. 

De weg van Jezus  
In de Veertigdagentijd lopen we mee met Jezus die zichzelf gaf uit liefde. Hij koos voor 

nederigheid en overgave. Zijn weg laat zien dat heel worden geen individueel project 
is, maar een weg van verbondenheid met God en de ander, waarin we leren ontvangen 
en delen. Inkeer en omkeer zijn hierin sleutelwoorden. Inkeer betekent eerlijk naar 

jezelf kijken: waar ben ik de verbinding met God of met anderen kwijtgeraakt? Waar 
ben ik te druk geweest met eigen zorgen en verlangens? Omkeer betekent een bewuste 

keuze maken: Wat kan ik veranderen om dichter bij Gods liefde en gerechtigheid te 
leven?  

Heel worden in een gebroken wereld  

Wie om zich heen kijkt, ziet een wereld die snakt naar heling: denk aan de oorlogen in 
Oekraïne en het Midden-Oosten, aan armoede en eenzaamheid. De Veertigdagentijd 

roept ons op om niet weg te kijken, maar ons hart te openen. Dat begint bij de 
erkenning dat wij zelf ook gebroken mensen zijn. Gods koninkrijk is geen verre 
toekomst, maar breekt nu al door in kleine daden van liefde en recht. Stap voor stap 

mogen we groeien in geloof, hoop en liefde.  

Samen onderweg   

De Veertigdagentijd biedt ruimte om als gemeente samen op weg te gaan. Door gebed, 

vieringen en gezamenlijke activiteiten kunnen we elkaar inspireren en ondersteunen. 
Door met elkaar in gesprek te gaan over wat het lijden, sterven en opstaan van Jezus 

betekent in ons leven, groeien we samen toe naar Pasen.  

Van de PKN-website, door ds. René de Reuver 
 

 

        

 

 

 
 

 
 

Gespreksochtend dinsdag in de Lichtbron 
Komende dinsdag om 10.00 uur is er weer een gespreksochtend met deze keer als 
thema ‘Eén als Jezus’ naar aanleiding van Johannes 17 vers 9-26. 

U bent van harte welkom om mee te praten en te denken over dit onderwerp. Als u 
belangstelling hebt kunt u vooraf het uitgewerkte onderwerp bij mij opvragen. 

Ria Jongerius 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.kringloopwateringenkwintsheul.nl
https://protestantsekerk.nl/onderwerp/pasen/
http://www.ikwinkeleerlijk.nl
http://protestantsekerk-delichtbron.us12.list-manage1.com/track/click?u=d47c03dcbbdb7f854587164a0&id=401a214bee&e=fcff2cf5ef
https://boutkanenpartners.nl/


Biddag voor Gewas en Arbeid 
Op woensdag 12 maart nodigt de 
diaconie u uit voor de viering van de 

Biddag voor Gewas en Arbeid. We 
hebben een goede traditie om biddag 

en dankdag te vieren in de kerk. 
We beginnen met de maaltijd rond 18 
uur. We nuttigen bij de bidstond een 

eenvoudige maaltijd, omlijst met 
gebed en gedicht, en sluiten dit deel 

om 19 uur af met een lezing en 
dankgebed. Deuren open vanaf 17.45 
uur.  
U kunt zich nog op 9 maart inschrijven 
voor de maaltijd in de kerk. De intekenlijst ligt in de kerk.  

 
Na een korte pauze met koffie en thee 
gaan we rond half 8 de film The 

Biggest Little Farm zien. Filmmaker 
John en zijn vrouw Molly verruilen in 

2011 de grote stad voor het 
platteland. 
In deze hartverwarmende 

documentaire volgen we het koppel 
terwijl ze een stuk dor land 

ombouwen tot een unieke boerderij 
met een zelfregulerend ecosysteem. 
Rond 21.30 uur is de film afgelopen, 

en daarmee ook het programma. 
U kunt er voor kiezen om alleen naar de maaltijd of naar de film te komen, of allebei. 

Iedereen is van harte welkom! Neem bijvoorbeeld een introducee mee naar de film! 
 
 

 

 
Oecumenische Taizéviering vrijdag 14 maart 

Op vrijdag 14 maart kijken we alweer een jaar terug op Taizévieringen in de Sint-
Andreaskerk! Wat is een Taizéviering nu eigenlijk? Een Taizéviering is een deels 
meditatieve viering waarbij veel liederen uit het plaatsje Taizé (in Frankrijk) meermaals 

achter elkaar, worden gezongen. Tijdens elke dienst is er tevens veel plaats voor 
gebed/overdenking in stilte en is er de mogelijkheid om met een kaarsje stil te staan 

bij jouw gebeden.  
We starten altijd om 20:00 uur in de dagkapel met ingang via de kerk, waarbij na 
afloop koffie en thee wordt gedronken in het parochiehuis. Deze oecumenische 

gebedsviering wordt elke 2e vrijdag van de oneven maanden gehouden. 
Geïnteresseerd? Kom op vrijdag 14 maart om 20:00 uur naar de dagkapel van de Sint-

Andreaskerk in Kwintsheul! 
 
Agenda 

Dinsdag 11 maart 10.00 uur gespreksgroep in De Lichtbron 
Woensdag 12 maart 18.00 uur Biddag, gezamenlijk maaltijd en vertoning van de film

 The biggest little Farm 
Dinsdag 25 maart  18.00-21.00 uur Ontmoetingsavond bij Ed van der Schoor en 

https://www.limoer.nl/
https://www.bouwbedrijfjongerius.nl/
http://www.schoorpartners.nl


 Coralien van der Ploeg 
Woensdag 26 maart 15.30-18.00 uur Ontmoetingsmiddag in de kerk. 
Donderdag 27 maart 18.00-21.00 uur Ontmoetingsavond bij Ria en Henk Jongerius. 

Woensdag 2 april 18.00-21.00 uur Ontmoetingsavond bij Ria en Henk Jongerius. 
 

 
Kerkdienst Het Westerhonk 
Op 30 maart 2025 is de Hervormde Kerk, Kerkplein 1 in Monster gastgemeente voor 

een kerkdienst voor bewoners van Het Westerhonk. Aanvang is 10.00 uur, voorganger 
is ds M.J. Tekelenburg. Iedereen met een verstandelijke beperking, familie, vrienden en 

belangstellenden zijn van harte uitgenodigd deze kerkdienst bij te wonen. Kijk voor 
actuele informatie op de website www.kontaktraad.nl 
 

Lied in de veertigdagentijd: 
Alles wat over ons geschreven is 
Alles wat over ons geschreven is  
gaat Gij volbrengen in de veertig dagen;  
de tien geboden en de veertig slagen,  

dit hele leven dat geen leven is.   
 

De schepping die voor ons gesloten was  
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen.  
O zoon van David, wees met ons bewogen,  

het vuur van bloed en ziel brandde tot as.  
 

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie 
Predikant: vacant 
Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl 

Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl 
Uw kopij graag inleveren in Word: 

donderdag vóór 12.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com. 

mailto:scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl
http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl/
mailto:nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com

